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Deze publicatie kreeg ik onlangs via een student in handen. Ondanks het feit dat ik weinig zie in recensies van slechte boeken, vond ik het zo hemeltergend dat ik het niet kon laten het hier te bespreken. Als waarschuwing, voor het geval dat de serie ‘…voor dummies’  zijn pijlen richt op schoolbibliotheken. 

Al zal niemand zich als een ‘dummie’ beschouwen, iedereen is wel eens ‘de geïnteresseerde leek’. Dat is de doelgroep van de serie ‘…voor dummies’. Of het nu gaat over kamerplanten of over Napoleon.
Deze uitgave is geschreven door J.David Markham, een Amerikaan en Napoleonkenner. Of beter: Napoleonverheerlijker. Als zodanig schreef hij nogal wat werken over de Kleine Corsicaan. Bovendien is hij voorzitter van een tweetal Napoleon-verenigingen. Helaas behoort een kritische geschiedschrijving meestal niet tot de core-business van dit soort clubs.
Napoleon komt er al bij al goed vanaf, en dat is geen compliment voor het boek. Zijn 'slechte kanten' worden gebruikt om van de held een gewoon mens te maken, waardoor zijn heldenstatus alleen maar toeneemt. In een falende held kan het publiek zich immers beter verplaatsen. Dat begreep Napoleon zelf overigens ook al. Zoals alle tirannen voor en na hem. 
Markham trapt in elke valkuil die 'de legende' vakkundig gegraven heeft. Ik meld ter illustratie enkele van de vele onverkwikkelijkheden. Verzwegen wordt bijvoorbeeld de schandelijke zelfverrijking van zowel Napoleon als zijn familie van lichtekooien en zwendelaars. En hoe geniaal is het genie dat Frankrijks’ totale koloniale bezit in no time verkwanselde en het land in krap 15 jaar tijd naar de afgrond voerde? Nederlagen worden gefileerd en opnieuw opgebakken zodat ze op successen lijken. En wat er fout ging viel Napoleon niet te verwijten maar was de schuld van de incompetente kliek om hem heen. En aan het weer. Terwijl alles wat goed ging louter aan ‘het grote genie’ te danken was. En nooit aan het weer. De vraag of iemand die een incompetente kliek verzamelt en om zich heen blijft dulden zelf misschien incompetent is, wordt nergens gesteld. De moordpartijen van de ‘kleine korporaal’ in Spanje, Saint-Domingue, Noord-Afrika en Rusland, worden in het boek verzwegen. 
Door ‘Napoleon voor Dummies’ te presenteren als 'gemakkelijke binnenkomer' zal de argeloze lezer denken iets wijzer te worden over Napoleon. Helaas wordt door Markham een volstrekt verkeerd beeld van deze megalomane dictator voorgesteld, die verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen. 
De kamerplant die ik op basis van ‘Kamerplanten voor Dummies’ verzorg, zal het wellicht binnenkort begeven. Dat is niet erg. Wat wel erg is, is een generatie lezers het idee aan de hand doen dat een feilloze leider de meest complexe problemen kan oplossen.
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