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Column – Ik durf het bijna niet te zeggen maar ik ben econoom. Was ik het maar nooit geworden. Beoefenaars van echt exacte disciplines nemen economen niet serieus. Wij hebben meningen, zij hebben harde theorieën. Echt populair zijn we ook bij het grote publiek niet. “Economen? Die snappen er zelf ook de ballen van!” Het moet gezegd, al die kritiek is waar. Mea culpa!
Gelukkig is er een verzachtende omstandigheid: Economie is een maatschappijwetenschap! De maatschappij is heel ingewikkeld en economie daarom ook. Veel ingewikkelder eigenlijk dan wat die natuurkundigen bestuderen. En zoveel relevanter bovendien. Daarom worden wij en niet zij voortdurend gevraagd om over van alles en nog wat onze mening te geven. En dat is wat ik op deze plek ga doen.

Op 16 augustus 2012 verscheen een onderzoeksrapport over de bijstand. Hierin stond dat een belangrijk deel van de bijstandsgerechtigden niet echt met volle overgave bezig is met het zoeken, vinden en accepteren van een baan.
Verrassend is die conclusie niet. We weten het al jaren. We zijn al lang niet meer ‘geschokt’. Niet door de triestheid van de feiten. En hopelijk ook niet al te zeer meer door het feit dat die feiten onverbloemd aan de kaak worden gesteld.

De relatief makkelijke toegankelijkheid tot uikeringen en jarenlange gebrekkige controle hebben een mentaliteit, een houding, een cultuur gecultiveerd waarin het normaal is om niets te doen. Het werd een grondrecht. Uiteraard werd dit gevoel verder versterkt door een politieke cultuur waarin iedereen die ooit sprak over mogelijk misbruik er danig met de moralistische lat van langs kreeg. En zo is er een subcultuur ontstaan van niet-werkenden.
Met die subcultuur maakte ik voor het eerst kennis toen ik ruim twintig jaar geleden via een uitzendbureau een tijdje bij een woningbouwvereniging werkte. Aldus kwam ik bij mensen thuis in wijken waarover nette mensen alleen op fluisterende toon durfden te spreken. Een ontnuchterende ervaring. Ik zag echt schrijnende gevallen maar ook mensen die de regie en verantwoordelijkheid over hun leven volledig uit handen hadden gegeven.

“Paperassen” zei de dame die ik vroeg om een jaaropgave van de sociale dienst en kieperde een doos rotzooi leeg. Ze keek me mat en afwachtend aan. Aan mij de taak om het gevraagde document in die berg vermolmde troep te vinden. Ik kwam ten slotte om haar te helpen met de aanvraag van de huursubsidie.

Volgens mij word je niet zo geboren. Zo word je gemaakt door een systeem waarin afhankelijkheid een levensstijl kan worden. Een cultuuromslag is nodig constateert het rapport terecht. Om de cultus van dependentie te doorbreken moet het roer drastisch om. En een ritje langs de kassen van het Westland om bijstandsgerechtigden te inspireren om een bestaan als tomatenplukker te overwegen is hiertoe niet afdoende.

Waarom draaien we het uitgangspunt van de bijstand niet om? Mensen die niet in staat zijn zelf een baan te vinden gaan naar de gemeentelijke sociale dienst, niet om een uitkering aan te vragen, maar om een dringend verzoek tot werken in te dienen. Dat lijkt mij een gezonder en minder tot misbruik aanzettend principe. Het idee moet niet zijn dat je naar een loket gaat om gratis geld te krijgen. Je gaat je melden om werk als je dat zelf niet op eigen kracht kunt vinden. Als tegenprestatie krijg je een inkomen. Uiteraard moet er dan wel iets nuttigs zijn dat gedaan kan worden maar dat lijkt me geen probleem. Het vreemde van de huidige situatie is dat instellingen als verzorgingshuizen te weinig menskracht en middelen hebben om woonruimtes netjes schoon te houden terwijl er wel geld is om mensen in de bijstand niets te laten doen. Daar klopt iets niet. Daar zit een stevig allocatieprobleem.

De bijstand is een systeem van perverse prikkels. En we betalen samen twee keer voor die mooie rooie tomaat. Eén keer aan de Pool die hem komt plukken en nog een keer aan iemand die dat niet hoeft maar wel zou kunnen.
Ik vrees dat voor een deel van de huidige bijstandsgerechtigden het inderdaad te laat is. Die zijn door ons ‘sociale’ stelsel dusdanig afgestompt dat hoop op enige aansluiting met de arbeidsmarkt irreëel is. Maar we moeten voorkomen dat er nieuwe gevallen in het fuik van de uitzichtloosheid terechtkomen. Dat vind ik als maatschappijwetenschapper socialer dan wat we nu doen.
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